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_Echtgenoot van Petra De Duyt-
sche, papa van Mats
zaakvoerder, rallypiloot en vrij-

willig brandweerman

Even tussen de planning door. Een
30-tal De Duytsche-trucks de weg
op, de foto van een rally-auto in
‘den bureau’. Fris en monter as
always. Gsm bij de hand, want er
moet maar eens een truck in panne
vallen. Of er moet maar eens een
oproep van de brandweer komen.
Ontmoet Bert Coene, man met een
missie, passie voor rally en oh ja,
een hobby als vrijwillig brandweer-
man.

Mevrouw Coene is mevrouw De
Duytsche?

Ja, wij woonden naast firma De
Duytsche. 1k was gefascineerd
door alles wat groot was. Dus pro-
beerde ik al snel een plekje als
jobstudent te bemachtigen. Petra
werkte mee in het bedrijf van haar
vader en zo leerden we elkaar ken-

nen.

Het moest niet alleen groot zijn,
maar ook snel gaan?

(lacht) Ja, hoor. De liefde voor rally
is groot. De KP Moorslede van de
Rally van leper startte in de Zand-
straat. Mijn oma had een kruide-
nierswinkel vliakbij de start. Piloten

kwamen daar vaak langs. Op die
manier kon ik piloten en de ral-
ly van dichtbij bewonderen. Later
verkocht ik daar drank, kreeg ik
de kans om eens en proefrit mee
te doen en... was ik verkocht. Vroe-
ger kwamen ze 3 weken voor de KP
iedere avond trainen. We gingen
dan in de S-bocht staan en gingen
handtekeningen scoren.

Later huwde mijn nicht met een co-
piloot en begon ik service voor hen
te doen. Later werd ik zelf copiloot
en nu ben ik zelf al 22 jaar piloot.

Maar je hebt nog een ‘vurige’ hob-
by?

Ik ben volgend jaar inderdaad 30
jaar vrijwilliger brandweerman.
Mijn schoonvader zei: ‘Je moet een
hobby hebben. Ofwel brandweer-
man, ofwel de Harmonie’. Maar ik
ben niet muzikaal, dus werd het
brandweerman (lacht). Daar waren
ze blij dat er iemand bijkwam die
ook overdag beschikbaar is. We
zijn maar met 20 man meer, op een
zeer groot grondgebied, gezien we
ook een stuk van Ledegem onder
onze hoede hebben. Overdag zijn
er maar 7 mensen beschikbaar. Als
het om een grote interventie gaat,
kom je er al niet meer met 7 men-
sen. Het is heel moeilijk mensen te
motiveren om vrijwillig brandweer-
man te worden, terwijl je er echt

veel voldoening van krijgt.

Had corona een grote impact op
jou?

Op werkvlak viel dat mee. In de 1e
lockdown was er werk bij de vleet.
Tijdens de 2e golf was dat wel an-
ders. Er werd heel wat minder uitge-

voerd. We transporteren voeding.
En aardappelproducenten draaien
de kraan toe. Geen festivals, sport-
of andere evenementen... dus geen
frietjes... We hebben dat toch wel
gevoeld. Gelukkig zijn er niet al te
veel werknemers ziek geworden.
Onder hen die wel ziek werden,
zijn er mensen die dat maanden na-
dien nog voelen. Mijn schoonmoe-
der werd wel ernstig ziek en heeft
er toch 1 week ziekenhuis opzitten.
Daar schrik je wel even van. En de
rally, dat was natuurlijk helemaal
gedaan. Ik denk ook dat de maat-
schappij fundamenteel verandert.
Mensen een hand geven, dat zal
niet zo vanzelfsprekend meer zijn.
Dat vaccin mag nu toch snel gaan
komen.

Je kijkt ernaar uit?

Ja, echt wel. Het leven vé6r corona
met samenkomsten met vrienden,
rally’s en ongedwongen ontmoe-
tingen, daar kijk ik echt naar uit.
Mensen werden ook wat somber-
der. Nu er perspectief is en beter
weer, worden mensen optimisti-
scher. Laat die prik dus maar ko-
men. Terug naar een normaal leven
en mensen kunnen helpen zonder
daarbij na te denken!

Meer weten over onze
ambassadeurs?
www.moorslede.be/
ambassadeurs



